Onderwerp: pluim voor mensen die lief zijn

Beste meester Aad en meneer Wouter en anderen,

Ik heb pas in de krant gezien dat jullie soms een cadeaut je geven aan mensen die iets liefs voor anderen doen. Ik dacht
toen ik weet ook wel een paar mensen die hele liefe dingen voor anderen doen. Toen dacht ik aan de CoderDo jo. De
CoderDojo is een club waar kinderen gratis leren te programeren. 1 keer in de maand is dat op een zaterdag van 1 tot 4
uur in een ruimte in de bibliotheek. Verschillende vrijwilligers leren ons dingen zoals scratch 3D printen html en
robotjes te programeren om dingen te doen. Dit alles is altijd helemaal gratis. Een grote wens is om geld te sparen om
een nieuwe robot bv aan te kunnen schaffen zodat we nog meer kunnen cefenen. Soms geven ouders een paar euro in
het potje van Niels (hij is de baas een beetje) en heel langzaam komen we steeds dichter bij ons doel. Nu dacht ik He
jullie geven geld weg aan lieve mensen en zij zijn heel erg lief en zoeken geld en daarom stuur ik dit bericht. Als jullie
meer willen weten ik zit in groep 7 Leo op de Vogelenzang dus meester Aad kan me vast wel vinden.

Groetjes David Sudmeier



